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Onderwerp: Johan van den Kornputkazerne museum 

Beste A. Brouwer, 

Ik woon in Engeland. Mijn vader was Nederlands en bracht zijn jeugd door in Giethoorn. Hij was de zoon 

van Willem Visscher, de dorpspolitieagent en een lokale verzetsleider tijdens de oorlog van 1939-1945. Toen 

de verzetsactiviteiten van mijn grootvader aan het licht kwamen, werd hij aanvankelijk door de Duitsers 

gevangengezet op de Johan van den Kornputkazerne, de legerbasis in Steenwijk. 

Tijdens een recent bezoek aan Nederland had ik de gelegenheid om het Cellar Bar museum in de Johan van 

den Kornputkazerne te bezoeken. Ik zag daar een kleine collectie militaire uniformen. 

Na de oorlog, rond de leeftijd van 22, werd mijn vader vrijwilliger bij het leger. Ik vermoed dat hij zijn 

opleiding heeft genoten op de Johan van den Kornputkazerne? Ik denk dat hij in 1946 naar Chichester in 

Engeland werd gestuurd om als tolk op te treden voor de Nederlandse soldaten die in Engeland werden 

omgeschoold. (Hier ontmoette hij mijn moeder). Ik ben in het bezit van zijn uniform, dat ik graag terug zou 

willen sturen naar Nederland als ik er een geschikt onderkomen voor kan vinden. Ik vraag me af of het 

kleine museum in de Johan van den Kornputkazerne interesse heeft. Zo niet, dan hoor ik graag andere 

suggesties. 

Hieronder staat een foto van het uniform. 

Met vriendelijke groet 

Adrian Visscher 
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Goedendag Adrian Visscher, 

Met veel interesse heb ik uw mail gelezen, ook op internet de naam Willem Visscher opgezocht: 

In 2016, 71 jaar na de bevrijding, is het Willem Visscherpad Verzetsheld 1940-1945, onthuld door zijn twee 

dochters. Willem Visscher was een belangrijke spil in de verzetsstrijd. Hulp aan onderduikers en hij was 

hiervan coördinator rond Giethoorn. In dit eerbetoon worden alle mensen meegenomen die in de 

ondergrondse zaten of onderdak hebben geboden aan onderduikers. Het waren allemaal helden. 

Mijn naam is Sierd Tilma uit Steenwijk en ik heb tijdens mijn militaire loopbaan 10 jaar op de Johan van den 

Kornputkazerne gewerkt (1982-1992). 

Na mijn diensttijd (2011) heb ik het Kelderbarretje ingericht als een museumpje. 

Velen hebben deze ruimte bezocht en ook tijdens reünies op de kazerne. Het zal een eer zijn om het 

uniform van uw vader in het Kelderbarretje te mogen ophangen. 

Graag een tekst van u erbij. 

Overigens ben ik benieuwd wanneer u op de Kornputkazerne in mijn Kelderbarretje bent geweest. 

https://kelderbarretje.45painfbat.nl/ 

 

Kelderbarretje Steenwijk 45 PIB RIOG 

KELDERBARRETJE : Op het (voormalige) kazerneterrein 'Johan van 

den Kornput kazerne' in Steenwijk van 45 Pantserinfanterie 

Bataljon "Regiment Infanterie Oranje Gelderland" 

kelderbarretje.45painfbat.nl 

 

Hallo Sierd,  

Hartelijk dank voor je e-mail over het Kelderbarretje en voor het toesturen van een Engelse versie. Ik was 

erg blij hem te ontvangen en te horen dat je het een eer vindt om het uniform van mijn vader daar op te 

hangen. 

Ik ben trots op mijn vader, die als jongeman vrijwillig in het leger diende als tolk Nederlands/Engels. Ik ben 

natuurlijk erg dankbaar dat hij naar Chichester, Engeland, is gestuurd, waar de troepen werden opgeleid 

voor uitzending naar Nederlands-Indië. Want als dit niet was gebeurd, had hij mijn Engelse moeder (een 

lerares in Chichester) niet ontmoet en was ik niet geboren! 

Zoals je je kunt voorstellen, ben ik ook enorm trots op de rol die mijn grootvader Willem Visscher speelde 

tijdens de Tweede Wereldoorlog en persoonlijk aanwezig was bij de opening van het Willem Visscherpad in 

Giethoorn in 2016. Ik zou het erg interessant vinden als je nog meer informatie hebt over de periode waarin 

de Duitsers de Johan van den Kornputkazerne als gevangenis gebruikten. 

Het is nog niet besloten, maar het is mogelijk dat ik in augustus naar Nederland kom. Zo ja, dan probeer ik 

ook Steenwijk te bezoeken en het uniform van mijn vader mee te nemen. Mocht dit gebeuren, dan neem ik 
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van tevoren contact met je op zodat we een afspraak kunnen maken om het uniform aan je te geven. Lukt 

dat niet, dan zorg ik ervoor dat het bij je wordt bezorgd. 

Je vroeg me naar mijn recente bezoek aan het Kelderbarretje. Dat was toen ik in mei kort in Nederland was 

voor een familiereünie met mijn vele Nederlandse neven en nichten in de Dwarsgracht. Een van mijn neven 

is psychiatrisch hulpverlener en bezoekt regelmatig cliënten in de Johan van den Kornputkazerne, dus zij 

wist van het museum en wist dat haar grootvader ooit in de kazerne gevangen heeft gezeten. (Ze had me 

een foto gestuurd van het versierde monument voor de gevangenen op Bevrijdingsdag). Ze had contact 

opgenomen met een collega om te vragen of het mogelijk was om het museum te bezoeken. Ze kreeg te 

horen dat haar hoofdsleutel de deur zou openen! Mijn excuses als dit niet is toegestaan; ik wil niemand in 

de problemen brengen!! 

Ik neem binnenkort weer contact met je op over het uniform van mijn vader. 

Met vriendelijke groet 

Adrian Visscher 

 

 


