
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisatie en uitvoering: 
Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken 

Foto’s: 
Uit archief HVSeO, of fotograaf is onbekend 

Route: 
Sierd B. Tilma 

Lay-out: 
Erik Wibbelink 

Aanleiding: 
80 jaar Vrijheid Steenwijk, 3 mei 2025 



 
 

Voorwoord 
 

Het zijn onrustige tijden. De oorlog tussen Rusland en 
Oekraïne en strijd tussen Israël en de Palestijnen duren voort. 
Veel mensen vergelijken dit met de periode 1939-1940. De 
vooravond van het uitbreken van WO-II. Deze ontwikkelingen 
laten meer dan ooit zien hoe belangrijk VRIJHEID is. 

Daarom werkt Historische Vereniging Steenwijk en 
Omstreken graag mee aan activiteiten die in het kader van 80 
jaar Vrijheid worden georganiseerd. 

Zo heeft onze werkgroep Documentaires een indrukwekken-
de film Vrouwen in WO II gemaakt. Ook zijn we betrokken bij 
de expositie in het Stadsmuseum en een fotopresentatie in 
diverse etalages in de binnenstad.  

Tevens hebben we deze Historische Beleefroute WO ll 
georganiseerd. Een fiets- of wandelroute langs plaatsen in 
Steenwijk die een belangrijke rol hebben gespeeld in de 
oorlog. Op 3 mei 2025 bestaat de unieke mogelijkheid om het 
Kelderbarretje in de voormalige Johan van den 
Kornputkazerne te bezoeken. Sierd Tilma, die de route heeft 
samengesteld, geeft hier dan een boeiende presentatie. Voor 
een kop koffie of thee bent u uitgenodigd door het RIBW in 
de voormalige Manschappenkantine op de bovenverdieping. 

Volop activiteiten dus. Met als belangrijkste doel stil te staan 
bij 80 jaar Vrijheid. 

Ik wens u een prettige en informatieve route toe.  
 
Steenwijk; april 2025 
Bé Puister 
Voorzitter Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken 
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Route 
 
Vanaf de Markt, via de Koningstraat door de Scholestraat. 
Aan het eind rechts via de Oosterpoort naar Stationsstraat / 
Meppelerweg. 

In Meppelerweg 9, Café Caram-Bar (voorheen Hotel Onder de 
Linden), waren Duitse Marinetroepen gehuisvest.  

Ga iets terug naar Meppelerweg 2. Hier woonde dokter 
Brons, waar Bauleitung (bouwmanagement, beheer van een 
bouwplaats) was ingekwartierd. 

Vervolg route rechtsaf de Oostwijkstraat in. Rechts school  

SG Eekeringe (voormalige (M)ULO) waarin Duitse 
militairen waren gelegerd. 

Oostwijkstraat 19 (voormalige telefooncentrale) werd 
gebruikt door de Kriegsmarine (Duitse Zeemacht). 

Weg links aanhouden, De Heuvel. Aan het einde van deze 
weg komt u weer op de Meppelerweg.  

Voormalige Christelijke U.L.O. school 
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Links op nr. 16 woonde vanaf september 1944 de 
Ortskommandant (deze had de zorg voor orde en regelmaat 

in de bezette gemeente, de infrastructuur, het onderkomen, 
de bevoorrading en ontspanning van de ingekwartierde 
troepen). Meppelerweg 4 t/m 20 werden bewoond door 
Duitse (hoofd)officieren. 

Vervolg route over de Meppelerweg (oplopende huisnum-
mering). Rechts (Autobedrijf Abe) was een stalling met SD-
auto’s (Sicherheitsdienst, geheime dienst) van de NSDAP 
(Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij, de 
staatsinlichtingendienst van Nazi Duitsland).  

Meppelerweg 63-67 (nu Thomashuis) was een NSB-Kringhuis 
waar bijeenkomsten werden gehouden.  

In Meppelerweg 56 (voormalige wijkverpleging, nu Bed and 
Breakfast) waren naast Nederlanders, Helferinnen (verpleeg-
sters) werkzaam in de zorg (pand was niet gevorderd). 

Defilé ter hoogte van Meppelerweg 16 

- 3 - 



 

Meppelerweg 122 werd tot september 1944 bewoond door 
de Ortskommandant (inhoud functie, zie Meppelerweg 16). 

Op Meppelerweg 89 (voormalig café Sportlust, nu Pannen-
koekboerderij) was de Luftwaffe (Duitse luchtmacht) 
gevestigd. 
 
  FIETSERS 
  Steek de Schansweg over en vervolg fietspad langs  
  Meppelerweg 
 
  VOETGANGERS 
  Volg voetpad aan linkerzijde Meppelerweg 
 
In Meppelerweg 107-107B (linkerzijde) was tot september 
1944 het Ortskommandantur (burelen van de 
Ortscommandant) gevestigd. 
 
  FIETSERS 
  Meppelerweg oversteken; KIJK GOED UIT!!  
 
Ga door de poort van de voormalige kazerne. 

 
Hoofdpoort Johan van den Kornputkazerne 
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Direct rechts na de poort (binnenhoek gebouwen, entree 
wooneenheden), bevindt zich de toegang tot het 
Kelderbarretje, met wandschilderingen gemaakt door de 
Duitse Kriegsmarine (Zeemacht). Het Kelderbarretje is op 
afspraak te bezoeken; zie http://kelderbarretje.45painfbat.nl/ 

  Op 3 mei 2025 is het Kelderbarretje te bezoeken en biedt 
   RIBW u een kopje koffie of thee aan in de voormalige 
   manschappenkantine op de eerste verdieping.  

 

  

Wandschildering in het Kelderbarretje 
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Wandschildering in het Kelderbarretje 

Wandschildering in het Kelderbarretje 

- 6 - 



 

In gebouw B was tijdens de laatste oorlogsjaren een 
Feldlazarett (veldhospitaal) gevestigd voor ongeveer 1100 
gewonden. Bij razzia in Steenwijk zijn vrouwen opgepakt om 
als zorghulp/helpende in de kazerne te werken. 

Omdat er een militair hospitaal in gebouw B was 
ondergebracht, hadden alle gebouwen rode kruizen. 

Rode kruizen op alle gebouwen in verband met hospitaal 

Tewerkgestelde vrouwen uit Steenwijk 
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Voorpoort kazerne 

Binnenzijde kazerne 

- 8 - 



 

  

Appelplaats tevens exercitieplein; linksvoor gebouw B, links-
achter centrale keuken; rechtsachter legeringsgebouw D 

Bijgebouwen in Tweede Wereldoorlog 
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Achter op het kazerneterrein 

Matroos in opleiding 
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Vervolg de route langs het kazerneplein en tussen de twee 
voormalige legeringsgebouwen B en C door. Bij de weg 
(Oranje Gelderlandlaan) linksaf richting de voormalige 
schuilbunker.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Kerstmaaltijd in sportzaal; nu als biljartzaal in gebruik 

Op de achtergrond één van de 20 
schuilbunkers op het kazerneterrein 
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Volg de weg en ga bij de wegversmalling rechts het 
onverharde pad op (Dennenallee).  

Na ca. 80m links de woonwijk in (Dopheide). Volg de weg en 
ga na huisnummer 52, links het fiets- voetpad op. 

Eerste verharde weg links (Dopheide). Einde straat links 
(Kallenkoterallee).  

Direct aan de linkerzijde zijn greppel en walletjes van 
voormalig schietterrein Schutterij Steenwijk (tot 1907) nog 
zichtbaar. In het begin van WO II werd deze door Duitse 
troepen gebruikt, totdat de schietbaan op oefenterrein 
Kallenkote gereed was. 

Aan de rechterzijde Kallenkoterallee waren diverse 
gevorderde panden tbv Medisch personeel, Tandartspraktijk 
en slaapplaats piloten Flugplatz (vliegveld) Havelte.  
Nabij de nok, in het midden van de woningen 165-167, is nog 
vaag zichtbaar waar een rood kruis was aangebracht.  

Weg vervolgen in aflopende huisnummering. Aan de 
rechterzijde, begin President Kennedystraat, voormalig 
uitgaanscentrum De Koperberg (nu geelkleurig bedrijven-
gebouw met woningen erboven).  
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In Kallenkoterallee 1, 3 en 5 waren Marine-helferinnen 
(Duitse verpleegsters) gehuisvest. 

Sla rechtsaf (Gagelsweg) en ga na spoorwegovergang linksaf 
(Parallelweg) langs de spoorlijn.  

Grondpersoneel Luftwaffe (Luchtmacht) van vliegveld 
Havelte kwamen veelvuldig in de Koperberg 
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Einde weg aan rechterzijde Kornelis Caps & Closures. Voor 
WO II waren hier tijdelijk Nederlandse militairen gelegerd. 
Tijdens de Duitse bezetting werd de fabriek als Wehrmacht 
auto-montagehal (Duitse leger) en Luftwaffe werkplaats 
(Luchtmacht) gebruikt.  

Tijdelijke kazerne in voormalige Pasmanfabriek 

Pasmanfabriek met spoorweg en trambaan overgang op 
voorgrond 
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Weg schuin oversteken (Eesveenseweg). In voormalige 
vestiging van Cebeco (nu Agrifac) was Fabers cosmetische 
fabriek gevestigd (fabricage van talkpoeder voor de 
Wehrmacht). In de fietsenstalling (gesloten) zijn tekeningen 
van Nederlandse militairen zichtbaar. Voor WO II waren zij 
daar gelegerd. De tekeningen zien ten gevolge van gleuven en 
gaten er erg slecht uit. 

Vervolg de route over het spoor richting het centrum 
(Stationsstraat). Rechts in Tramlaan 1a zat de staf Flosta 
Regiment met Kapitän Zur See Marsberg. Ga iets terug en zet 
de route voort door de Stationsstraat.  

In de voormalige Ambachtsschool (nu RSG) waren 
Marinetroepen gehuisvest.  

Fabers cosmetische fabriek; nu Agrifac 
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In Stationsstraat 36A, rechts achter de apotheek, staat 
voormalig School A (grotendeels afgebroken). Hierin was het 
Wehrmachtsheim (militair tehuis, ontspanning) gevestigd. 

Voormalige Ambachtsschool 

School A, vestiging Wehrmachtsheim 
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Op Stationsstraat 30 woonde tandarts Schrale die verzetslid 
was. Op 15 september 1944 is hij in Diever gefusilleerd. Het 
gebouw is gebruikt door de Sicherheitsdienst met onder 
andere een SD-cel. Andere cellen waren in het hoofdgebouw 
van de Johan van den Kornputkazerne. 

In Stationsstraat 24, nu een voetpad, zat de (op 30 april 1942 
opgerichte) Nederlandsche Arbeidsfront, een nationaal-
socialistische vakcentrale (NSB-organisatie). 
Stationsstraat 16-20 waren woningen ten behoeve van het 
Ortskommandantur (verblijven van Duitsers). 

Op Stationsstraat 14, woonde de Korvetten Kapitän 
(commandant Marinetroepen in Steenwijk).  

 

 

 

 

 

Stationsstraat 10-12 voormalige villa Van der Werf; 
Ortskommandantur vanaf september 1944 
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Rechts naast Stationsstraat 10-12 zaal Roxy  

Voor Stationsstraat 3 stond Hotel Bellevue Wieringa, waar 
Nachrichtenmädels-Landwacht (‘Nieuwsmeisjes’) was 
ondergebracht.  

Op het braakliggende terrein stond voormalig zaal Roxy. Hier 
werden filmvoorstellingen voor de Duitse militairen gedraaid.  

Hotel Bellevue Wieringa 
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Voormalig Hotel van der Woude (nu chinees restaurant) was 
huisvesting voor Nachrichtenmädels en Marinehelferinnen 
(‘Nieuwsmeisjes’ en verpleegsters Marine). 

Ga 2x rechtsaf naar Burgemeester Goeman Borgesiusstraat. 
Naast de HEMA (nu La Barca) was voorheen ingang zaal Vos. 
Hier waren dertig man Marine bewakingstroepen 
ondergebracht. 

Vervolg de route en neem het voetgangersbruggetje over de 
gracht. Ga de Krimweg in en houdt bij het pleintje links aan. In 
Willem de Zwijgerstraat 22-26 was de Sicherheitsdienst (SD) 
gevestigd. In de woningen 28-32 waren officieren en 
onderofficieren gehuisvest. Einde straat rechtsaf.  

Op het Stationsplein naast het busstation stond Hotel De 
Kroon dat een NSB-locatie was.  

Ga terug de J.H. Tromp Meestersstraat in. Op nummer 8 
woonde NSB-burgemeester De Lang (bijnaam: Tom Poes). 
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Links Hotel De Kroon, rechts het station 



 

In voormalig villa Zonnehoek (nu 
appartementencomplex 
Zonnehoek) woonde de Kapitän 
Zur See SD (Kolonel der Marine, 
Hoofd Sicherheitsdienst).  

 

 

De voormalige HBS (nu appartementencomplex) was een 
tijdelijke kazerne en een onderkomen voor de National-
sozialistische Kraftfahrkorps (N.S.K.K., Motorgruppen). 

Ga rechtsaf (Noordersingel). Op nummer 9 en 13 waren 
onderofficieren gehuisvest. 

 

Voormalige HBS Jan Hendrik Tromp Meesters 
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           Voormalig  villa Zonnehoek 



 

Tegenover huisnummer 13 voormalig School B (nu restaurant 
en woningen), waarin marinepersoneel was gehuisvest. 

Aan het eind van de straat stond aan de overzijde garage 
Jubbega (nu AH). Hierin was de N.S.K.K. ondergebracht. Dit 
was een paramilitair onderdeel van de politieke partij NSDAP 
(Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij).  

Garage Jubbega, waar de N.S.K.K. was gehuisvest 
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Achterzijde villa Windesheim, Noordersingel 9; foto links op 
achtergrond de Grote kerk 



 

LOOP (fietsers afstappen!) voor ingang AH langs naar 
voormalig etablissement het Posthuis (nu chinees restaurant) 
aan de Paardenmarkt. Het pand was niet gevorderd maar 
werd wel door veel NSB’ers en Duitsers bezocht.  

Ga links langs voormalig Posthuis (Neerwoldstraat) richting 
het centrum. Links bevindt zich de Grote of Sint-Clemenskerk. 
De toren werd als uitkijkpost gebruikt voor vliegveld Havelte.  
Regelmatig brandde er een signaal in rood neonlicht aan twee 
zijden van de spits, in een halve boog. Ook was er vanaf de 
toren een telefoonkabel aangelegd naar de communicatie-
bunker op het vliegveld. De kerktoren, die recht voor de 
startbaan lag, was voor de nachtjagers bij het opstijgen in 
Havelte, het eerste oriëntatiepunt. Neerwoldstraat gaat over 
in Kerkstraat.  

 
  FIETSERS 
  Dringend advies af te stappen! 
 

Let op  
Ter hoogte van het kerkplein, in haakse bocht, mogelijk 
tegemoet komend verkeer.  

Kerkstraat gaat over in Markt. 
 
 

EINDE FIETS- OF WANDELROUTE. 
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Beëdiging op de Markt van de geslaagde matrozen van de 
Kriegsmarine 
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disclaimer 
Hoewel de route en foto’s met de groots mogelijke 
zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen wij geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel voorkomende 
fouten. 
 
De route is niet bedoeld voor navigatiedoeleinden maar 
slechts ter oriëntatie en illustratie. De route dient uitsluitend 
als indicatie en kan afwijken van de werkelijke route op 
fietspaden en wegen. 
 
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke 
schade dan ook ontstaan tijdens het gebruik van deze route. 
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